
Na een zwangerschap zonder compJicaties wordt op 9 novem

ber 2007 Sep de Reus geboren, zoon van Ine en GertJan.Aan de

euforie van de geboorte komt na drie dagen een einde, als de

verloskundige het vermoeden van Downsyndroom uitspreekt.

Eenturbulente tijd breekt aan. Moeder Ine spreekt uit haar hart

over de maanden die volgen .. tekst Ine de Reus-van Oudheusden,

Alkmaar, foto's Ine de Reus en Floor Klein.

Het is een bijzonder snelle be
valling; de verloskundige was
te laat. Ik heb de geboorte met

ondersteuning van mijn man Gertlan
en mijn zus Anne gedaan. Ondanks alle
euforie rondom de geboorte van Sep, heb
ik direct een onbestemd gevoel diep in
mij. Ik voel een soort van afstand naar
hem die ik niet kan verklaren. Ik weet

nog goed dat ik na de geboorte van mijn
dochter Floor (nu 6,5 jaar) in het begin
ook moest wennen, maar dit gevoel is
totaal anders.

Als de verloskundige er uiteindelijk is,
wordt Sep onderzocht en alles is goed,
zijn Apgarscore is 10 en de verloskundige
ziet geen bijzonderheden.

De eerste dagen lijkt Sep het allemaal
redelijk goed te doen. Hij plast goed, wel
veel, heeft al snel ontlasting, hij is wat
misselijk waardoor hij braakt, heeft snel
een ondertemperatuur en ziet vrij blauw.

De kraamhulp wijt veel aan de snelle
bevalling.

De eerste twee dagen leef ik in een
soort van roes. Een aantal keren als ik

Sep zie liggen op ons bed en ik naar hem
kijk, suist de gedachte door mijn hoofd:
'Het lijkt wel of Sep 'Down-oogjes' heeft'.
Deze gedachte spreek ik naar een aantal
mensen uit. Ze weten zichtbaar niet hoe

ze op mijn opmerking moeten reageren
en ik houd het onbestemde gevoel. Veel
van de verzorgingstaken laat ik aan de
kraamhulp over. Op de achtergrond is
steeds die gedachte: 'Er klopt iets niet'.

En dan is daar de derde dag na de ge
boorte van Sep. De verloskundige komt
in de ochtend langs. We nemen wat
verzorgingspunten van Sep door. De
kraamhulp en mijn zus zijn hier ook bij
aanwezig. De verloskundige pakt Sep op
uit zijn bedje en houdt hem voor zich,
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en dan komen haar woorden: 'Ine, ik wil
wat met je bespreken. Als ik zo naar Sep
kijk, zie ik duidelijk een aantal kenmer
ken van Downsyndroom'. Stilte. Het is
alsof een onweersbui in mijn hoofd tot
uiting komt, de zuurstof trekt uit mijn
hoofd, ik word duizelig en zoveel gedach
ten tegelijk gaan door mijn hoofd. Ik
vraag mijn zus Anne om GertJan te gaan
halen. Hij moet hier bij zijn. Als ik aan de
uren die dan volgen terugdenk, krijg ik
nog steeds kippenvel. GertJan komt bin
nen, hij ziet onze bedrukte gezichten en
als de verloskundige hem vertelt wat zij
vermoedt, raakt hij in paniek. Hij begint
te huilen, ongeloof, boosheid, frustratie
maar vooral angst is in zijn ogen te lezen.
Sep, nog in de handen van de verloskun
dige, begint te huilen. Ik pak Sep van
de verloskundige over en sluit hem op
dat moment letterlijk en figuurlijk in
mijn armen. Mijn gevoel klopt, Sep heeft
Downsyndroom. Mijn moedergevoel
komt in alle heftigheid naar boven, ik

, omarm Sep en voel dat ik zielsveel van
dit kindje, onze Sep, houd. Vanaf dat mo
ment is alles anders. Weg roze wolk, weg
onbezorgdheid. Daarvoor in de plaats ko
men het verdriet, teleurstelling en ang
sten - angsten voor al het onbekende.




